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Foto uit het verleden 

Marie van Zanten 
 
Ze kijkt vriendelijk, iets lachend met gesloten 
mond in de camera. Een vlinderbril, donkere 
haren met een scheiding, waarschijnlijk met een 
speld achter vastgemaakt. Ze draagt een soort 
strikje aan een lintachtige ketting. Haar donkere 
jurk heeft een V-hals met daarnaast aan iedere 
kant enkele plooien. Links op haar jurk draagt ze 
een witte anjer. De foto is namelijk gemaakt op 
het 25 jarig huwelijksfeest van haar zoon Henk in 
1962.  
Mijn overgrootmoeder van vaders kant, moeder 
van mijn oma. Geboren in Zeist, Marie van Zanten. 
Als we door de bril van nu kijken, heeft Marie 
geen gemakkelijk leven gehad. Ik heb haar als kind 
gekend, in mijn herinnering zei ze als ze mij zag 
altijd “dag Liefie”. We noemden haar opoe, ik 
vond haar heel lief. Geliefd was ze ook volgens 
haar bidprentje. Ik herinner mij haar altijd in 
zwarte kleding. 
 
Marie wordt geboren op vrijdagavond 7 oktober 
1887 als tiende kind in het gezin van Hendrik van 
Zanten en Hermina Balk. Na negen jongens is zij 
pas het eerste meisje. Drie broertjes zijn echter al 
jong overleden. Haar vader die behangersknecht 
is, geeft haar aan als Maria Catharina. Haar 
geboorteakte is hier als achtergrond gebruikt. 
Voordat Marie tien jaar is, krijgt ze nog vijf zusjes 
en een broertje. Drie van haar zusjes worden nog 
geen jaar oud.  
Marie krijgt verkering met de twee jaar oudere 
timmerman Jan van Bruggen. Haar jongste 
dochter Riet vertelde dat ze elkaar kenden van het 
ijs rond slot Zeist. Op 27 februari 1908, op haar 
twintigste, trouwt ze met Jan in Zeist. Volgens hun 
huwelijksakte is Marie “zonder beroep”. Marie en 
Jan  gaan wonen in de Boschdijkstraat in 
 ’s Hertogenbosch waar Jan politieagent wordt. 
Voor die tijd toch wel ver van huis in een volledig 
nieuwe omgeving. Na zes maanden wordt hun 
eerste dochtertje, mijn oma Riek geboren. Na Riek 
worden in Den Bosch nog vijf kinderen, Henk, 

Bernardine, Hamp, Jan, en Johanna geboren. 
Dochtertje Johanna wordt nog geen maand oud.  
In Den Bosch verhuizen ze binnen twee jaar naar 
het toenmalige Sint-Jacobskerkhof in de Bosche 
binnenstad. 

In 1917 verhuizen ze naar de Leenderweg in 
Stratum. Jan is daar aangenomen als politieagent. 
Een jaar later wordt zoontje Frans geboren. Leed 
is er weer als drie dagen voor kerst 1919 een 
levenloos jongetje ter wereld komt. 
Marie runt enkele jaren het huishouden alleen, als 
Jan thuis weg is. Volgens dochter Riet moest haar 
moeder toen de kost verdienen met het naaien 
van kleren die ze in haar eigen provisorische 
winkeltje verkocht.  
In 1932 is Marie nogmaals zwanger, tegelijk met 
haar oudste dochter Riek. In september 1932 
wordt Riet geboren, twee maanden na Corrie, 
haar oudste kleinkind. In 1957 verhuizen Marie en 
Jan een paar honderd meter verderop naar het 
Bloemenplein waar ik ook kwam als kind. Vanaf 
1965 wonen Marie en Jan bij dochter Riet in 
Nederweert. Pas na Jans overlijden wordt ze daar 
ook ingeschreven.  Op 30 augustus 1967 overlijdt 
Marie in het Sint-Jozefziekenhuis, dicht bij het 
Bloemenplein. Ze wordt begraven op de  
Roostenhof in Eindhoven, maar het graf is er niet 
meer.  


